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In een tijd waarin de 

chaos in de wereld 

alleen maar groter lijkt 

te worden en meer 

mensen een tekort 

hebben aan aandacht, 

financiële hulp voor 

eten en 

gezondheidszorg ,hoeft 

een diaconie zich 



eigenlijk geen zorgen 

te maken geen goed 

doel te kunnen vinden. 

De afgelopen jaren 

hebben we steeds 

naast de lokale 

diaconale projecten en 

andere goede doelen, 

de acties gevolgd van 

Kerk in Aktie.  Hierdoor 

zijn we in staat 



geweest in 

verschillende landen 

een kleine bijdrage te 

kunnen geven aan 

mensen die onze hulp 

zo nodig hebben. 

Dit jaar is het voor ons 

mogelijk een keuze te 

maken voor één 

project van KIA 

gedurende het hele 



jaar. De diaconie ziet 

hier veel voordeel aan. 

In plaats van een 

druppel op een 

gloeiende plaat kun je 

van grotere betekenis 

zijn voor één project in 

één land. Je kunt 

gerichter kiezen voor 

een project als het 

gaat over de inbreng 



van de bewoners zelf, 

maar je kunt ook 

prioriteit geven aan 

het feit dat we mensen 

leren vissen in plaats 

van vissen geven. 

Bovendien stelt Kerk in 

Aktie 

informatiemateriaal 

over dit project 

beschikbaar zodat je 



de betrokkenheid van 

onze gemeente met 

het project kunt 

vergroten. Er is ook 

materiaal beschikbaar 

voor de 

kindernevendiensten. 

We hebben gekozen 

voor Ghana. 

 In maart zullen wij 

hierover een 



informatieavond 

organiseren. 

Het lijkt de diaconie 

een goed idee om hier 

in jan. 2026 mee te 

beginnen en aan het 

eind van dit jaar te 

evalueren. 

Het grootste probleem 

waar de hervormde 



diaconie nu mee 

worstelt is menskracht. 

Met één diaken en een 

diaconaal rentmeester 

en tijdelijke hulp van 

een ouderling, die eind 

dit jaar moet stoppen, 

is de last op de 

schouders van deze 

leden van onze 



gemeenschap immens 

groot. 

De vergadertaak voor 

de diaconie is slechts 

vier keer per jaar voor 

de diaconie, maar het 

ambt en het zijn van 

kerkenraadslid vereist 

veel diensten op 

zondag en 

kerkenraads- en 



moderamenvergaderin

gen. 

Toch geeft het 

diaconale werk veel 

voldoening: als je ziet 

wat er weer wordt 

opgehaald voor de 

voedselbankaktie met 

de kerst, of de 

deelname van zoveel 

mensen aan de bomen 



van verbinding. En 

onze gemeente stelt 

ons steeds weer in 

staat om veel 

collectegeld over te 

maken naar de diverse 

doelen dichtbij en 

wereldwijd. Ook de 

inzameling van 

postzegels, kaarten en 



oude telefoons brengt 

weer veel geld op. 

We zijn ook zeer 

tevreden over de wijze 

waarop onze bijdrage 

aan de kosten van 

onze voorganger voor 

diaconaal werk en voor 

het werk in “in de kerk 

voor door de week” in 



de Plaats wordt 

ingevuld.  

Problematischer is het 

werk van onze 

diaconie met 

betrekking tot de 

mogelijkheid die wij 

bieden aan mensen, 

die zichzelf geen 

vakantie kunnen 

veroorloven, om op 



Ameland een 

vakantieweek door te 

brengen in onze 

caravan op Kiekdun. 

Dit in samenwerking 

met de Stichting 

Prettige vakantie uit 

Zwolle. 

De coördinatie en de 

werkzaamheden, zoals 

schoonmaak en 



onderhoud vragen veel 

van onze vrijwilligers 

en die zijn schaars.  

Gelukkig hebben we 

Elisabeth de Baat 

bereid gevonden op de 

taak van coördinator 

op zich te nemen. 

Samen met de 

vrijwilligers, die tijdens 

de spoedvergadering 



hebben aangegeven 

hun taak te willen 

voortzetten, kan dit 

project toch doorgaan. 

We danken de 

gemeenteleden voor 

hun financiële bijdrage 

waardoor we weer het 

verschil kunnen 

maken. Maar nog 

liever zien we uw 



helpende handen 

tegemoet. 

 

Diaken, 

Janke de Boer-Kuipers 

 

 


